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We vliegen 2025 de ruimte in. De juffen
van groep 3 zijn er al helemaal klaar

voor. De kinderen zijn dol enthousiast
en zoeken thuis naar allerlei spulletjes
die te maken hebben met het nieuwe

thema. Het klassenmuseum en de
kennis/taalmuur hangt weer helemaal
vol. We hebben zelfs uniek meteoriet

zand uit de ruimte. Hier kunnen we
proefjes mee doen. Weten jullie dat dit

magnetisch is?

‘De ruimte’ in groep 3

Zilveren weken
Het nieuwe jaar is inmiddels gestart. Op school besteden we deze periode extra
aandacht aan de groepsdynamiek en het versterken van de sfeer in de klas. Deze

periode noemen we de Zilveren Weken. Tijdens de Zilveren Weken doen we allerlei
activiteiten die bijdragen aan een goede sfeer. Denk aan samenwerkingsspellen,

gesprekken en het bespreken van afspraken die belangrijk zijn in de klas. Zo zorgen we
ervoor dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat we met frisse energie verder

kunnen werken aan een succesvol schooljaar.

Als ouders kunt u ook bijdragen aan deze positieve start. Bespreek thuis bijvoorbeeld
hoe belangrijk het is om goed met elkaar om te gaan en vraag uw kind naar de leuke

activiteiten of gesprekken die ze op school hebben gehad. 
Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich fijn voelt in de klas.

De opa van Lars, Lise en Jelle en de opa
van Roos, Jent en Thijs hebben voor de

kleuters een prachtige bushalte
gebouwd. Die staat heel mooi op ons
vergroende schoolplein. Hier gaan we
zeker veel speelplezier aan beleven. 
Super bedankt namens alle kleuters! 

Busje komt zo! 



Groep 8 naar het Reynaertcollege

Groep 6 heeft voor de vakantie
gewerkt aan het thema

‘Europa’. We hebben o.a.
historische gebouwen gemaakt

van klei. 

Wisten jullie dat de Eiffeltoren
324 meter hoor is? Net zo

hoog als 540 stokbroden op
elkaar of 81 olifanten op elkaar? 

28 februari: Carnavalsfeest

KALENDER
Europa

Nog een paar maanden en dan is het zover; de kinderen van
groep 8 verlaten onze basisschool en gaan naar de middelbare
school. Voor de vakantie gingen we alvast een kijkje nemen op
het Reynaertcollege. Op de locatie Zoutestraat en Gildenstraat
kregen we een rondleiding en volgden we een aantal lessen. We
deden onder andere een proefje bij natuur en scheikunde, we

kregen een les Nederlands en een les aardrijkskunde. Nu we zijn
gaan kijken, begint het toch wel al een beetje te kriebelen bij

een aantal kinderen. 

Gezonde voeding
Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent: fris van start!

Als gezonde school vinden we het belangrijk om kinderen te helpen lekker in
hun vel te zitten en gezonde voeding speelt daar een grote rol in.

Af en toe zien we wat ongezonde snacks in de trommeltjes voorbij komen.
Natuurlijk mag er soms iets lekkers mee, maar we zien liever gezonde keuzes
zoals een appel, een boterham en een flesje water. Dat geeft de kinderen de
energie die ze nodig hebben om de dag vol plezier en focus door te komen!

Ook dit jaar was onze school goed vertegenwoordigd op de kerstzangavond in de basiliek. Maar liefst 23
kinderen uit groep 2 t/m 7 zongen mee in het jeugdprojectkoor. Vanaf de herfstvakantie repeteerden we
elke donderdag bij ons op school. In een mum van tijd kenden de kinderen alle liedjes uit hun hoofd. Het

ging weer supergoed. We kregen zelfs een uitnodiging om op 5 januari te zingen voor het feest van
Driekoningen, in de kapel van de Blaauwe Hoeve. Daarmee hebben we echt een heleboel mensen

superblij gemaakt.
Er is nog meer goed nieuws: bij voldoende aanmeldingen gaat het jeugdkoor door met repeteren op

donderdag van 16:15 uur tot 17:00 uur.

Kerstzangavond 22 december 2024



2025!

2025! Het nieuwe jaar is weer
begonnen. Een nieuw jaar waarin we

weer samen heerlijk kunnen,
bewegen, spelen en ontdekken. 

Vlak voor de kerstvakantie hadden groep 5a
en 5b een interessante gastles over ‘de

Special Olympics’, die in maart 2025 worden
gehouden in Turijn. Enike, die wordt

uitgezonden in de categorie ‘Alpine skiën’,
had een interessante presentatie voor ons

over haar sport.
In de gymles deed ze samen met de kinderen
een warming-up. De kinderen hadden vooraf
in de les nog wat geknutseld, zodat we haar

met pompons en de Olympische vlam konden
verwelkomen en succes wensen. 

We gaan haar zeker volgen!

Gastles Special Olympics


